
 

MOAI FRYSLÂN 
MET ANDRE EN INA 

 

HENRY ROSS | FEDERALE OVERHEID | 9 SEPTEMBER 2023 

 



Routeboek 

 

De lengte van de route is circa 140 kilometer. 

 

Telefoonnummer organisatie: 

Ina Boomsma: 0681732491 

Andre Boomsma: 0654258065 

 

Startlocatie                                                                 Eindlocatie 

Aanvang: 09:30                                                               Aanvang: 17:00  

Vertrek: 10:30                                                                Einde: 18:00.  

By Mosk                                                                        

9045PC Langestraat 36 Bitgummole 

Info@bymosk.nl 

0646723448 

 

Bittergarnituur tussen 17:00 en 18:00. 

De BBQ begint om 18:00 voor de mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. 
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Omschrijving route op 23 juli 2023 

 

Friesland staat bekend om zijn agrarische landschappen, de vele meren, de Elfstedentocht, de 

Waddeneilanden en onze Friese taal. Friesland kent vele mooie gebieden en plaatsen. Voor 

deze rit hebben we specifiek gekozen voor de prachtige kustlijn en de mooie oude stadjes. 

 

 

Stavoren (Starum) is de oudste stad  

van Friesland en bestaat al vanaf 300  

voor Christus. 

 

 

 

Vanaf 9.30 uur ben je van harte welkom in Beetgumermolen voor koffie/thee en een Friese 

oranje koek By Mosk. 

We starten met de rit om 10.30 uur. 

Na het vertrek rijden we naar Bolsward, dat zeker de moeite van het aansteken waard is. 

Bij het oude gemeentehuis kan je een terrasje pakken. In Bolsward wordt ook bier gebrouwen 

genaamd “us Heit” en ook heerlijke whisky genaamd “Frysk Hynder” (fries paard). 

We zetten de route voort door het agrarische landschap, op naar de dijk aan het IJsselmeer. 

 

 

 

Haven van Laaksum, in 1912 

aangelegd als vluchthaven in de  

toenmalige Zuiderzee. 
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In Laaksum kan je heerlijk een visje happen en genieten van de weidse blik over het eindeloze 

water van het IJsselmeer. Al rijdend over de dijk kom je loslopende schapen en koeien tegen, 

houd dan ook rekening met de snelheid. De dieren zijn heel eigenwijs en gaan zeker niet voor 

een toeter sneller lopen en hebben alle tijd. Langs Rode Klif, het hoogste punt van Friesland 

dat ontstaan is in de ijstijd door de enorme massa ijs uit Scandinavië, is 10 meter hoog. Door 

naar Stavoren, dit is de eerste stad in Nederland dat stadsrechten kreeg.  

Ongeveer 400 meter de stad uit, is een groot parkeerterrein waar je lang kan staan om zo op 

je gemak de stad en de haven te bewonderen of gewoon een terrasje te doen. 

 

 

Kleurrijke huizen in de haven van 

Stavoren (Hylpen) 

 

 

 

Na het verlaten van Hindelopen kom je op een gegeven moment een boerderij tegen die op 

zijn kop is gebouwd. Ook deze stad is adembenemend mooi. 

In Workum aangekomen kan je een bezoekje brengen aan het bekende Jopie Huisman museum. 

Als je de stad verlaat kom je ook weer loslopende schapen tegen, dus pas op. 

Via de dijk kom je aan in Makkum waar het bekende Makkumer aardewerk wordt gemaakt 

(mand). Na het vele struinen gaan we langzaamaan richting Beetgumermolen, waar je vanaf 

16.00 uur weer van harte welkom bent. 

 

Kan je niet genoeg krijgen van ons mooie Friesland en heb je nog tijd over, dan is het ook zeer 

de moeite waard om nog even een rondje Leeuwarden te doen. 

Onze hoofdstad die omringd wordt door de vele grachten, oude vakwerkhuizen en niet te 

vergeten onze trots “de Oldehove” de op een na scheefste toren van Friesland. 

We zien jullie graag terug aan de Langestraat in Beetgumermolen. 

 

Groetnis Fan Ina en Andre 


